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Vertelling 4–7 jaar

Graan en onkruid
Een boer heeft een grote akker. Zijn land is zo groot, dat je nooit in een keer alles
kunt zien. Op een dag zaait de boer graan op zijn akker. Hij werkt heel de dag om 
de akker vol te zaaien. Zijn handen zijn zwart van de modder. Zijn lijf is moe van het 
werk. Modderig en moe gaat hij slapen. Maar dan gebeurt er iets… Midden in de 
nacht, zonder dat de boer het merkt, komt er stiekem een iemand zijn akker op. Die 
iemand heeft allemaal slecht zaad meegenomen. Het is onkruid. Onkruid woekert. 
Dat betekent dat het zomaar overal groeit. 
De volgende dag wordt de boer wakker. Hij wandelt langs zijn akker. Tussen al het 
graan van de boer zitten nu hele kleine stipjes onkruid; zo klein, dat de boer ze nog 
niet ziet. Hij ziet alleen wat hij zelf gezaaid heeft. Dat heb ik goed gedaan, denkt hij 
tevreden.
Pas veel later zien de helpers van de boer het. Hier klopt iets niet. Zij zien graan én 
onkruid! ‘Boer’, zeggen ze, ‘Boer, er groeit allemaal onkruid op uw akker. Hoe kan dat 
nou?’ vragen de helpers. 

‘Dat moet iemand anders gedaan hebben’, zegt de boer. 
Wie kan dat zijn? denken de helpers. Wie zaait er nou onkruid? En wat moeten ze nu 
met dat onkruid doen?

‘Moeten we nu al het onkruid plukken?’ vragen de helpers aan de boer. 
‘Dat kan niet’, zegt de boer. ‘De planten zijn al groot. Ze hebben sterke wortels. Als 
jullie dit onkruid plukken, gaat het graan ook kapot. Dan kan ik weer opnieuw 
beginnen. Dan moet ik al het goede graan ook wegdoen. Dat wil ik niet.’ Dus laat de 
boer het onkruid staan. Op zijn akker groeit goed graan en slecht onkruid. Dat groeit 
en groeit en groeit maar door. Pas op het eind gooien de helpers het onkruid weg. 
Dan kan het graan worden geoogst.
Tot die tijd groeien op de akker goede planten en onkruid door elkaar. Als God 
naar de aarde kijkt, ziet hij iets dat daarop lijkt. Hij ziet mensen die goede dingen 
en mensen die verkeerde dingen doen. Hij laat ze allebei groeien. Want als God de 
verkeerde dingen weghaalt, haalt hij misschien ook goede dingen weg. 

Machteld Touwen

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Aan het eind van dit
verhaal wordt het slechte onkruid
weggegooid. Wat zijn dingen die de

kinderen slecht vinden? Wat willen zij weg-
gooien? Wat vinden de kinderen leuk en mooi?
Wat willen ze laten groeien?

p
Spel: De kinderen verstoppen zich onder
een bruine doek. Speel van de vier jaar-
getijden van Vivaldi ‘Lente’ af. De

kinderen doen alsof ze uit de grond omhoog
komen als een mooie bloem.

s
Creatief: De kinderen maken zonne-
bloemen van beschilderde papieren
bordjes. Plak de papieren bordjes

op een groot vel. Bij ieder bordje komt een
groene stengel. Schrijf op iedere stengel wat de
kinderen leuk en mooi vinden.

Vertellen
Wat groeit daar?

Matteüs 13:24-13:30 23 juli 2023
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